Terugblik op de wijkgemeentezondag 25 mei

“Waar liefde woont, woont God” staat boven de ingang van het kerkje van Nieuw-Beerta.
Passender tekst kon deze zondag niet bij het thema Liefde doen. Het thema van de dienst
waarin we samen nadachten over het Grote Gebod. De meeste kerkgangers ontbeten samen
vooraf, omlijst door liederen, begeleid door het combo. We maakten samen de preek: Op
harten schreven we allemaal op de ene kant: wat belijd of geloof ik; en op de andere zijde: ik
heb lief (wie of wat)..... Ook kon je het hart vullen met leefregels die je zelf belangrijk vindt om
te volgen, uit liefde voor God, medemens en schepping.

Op 26 harten werd het geloof verwoord dat het goede uiteindelijk zal zegevieren, de zachte
krachten zullen winnen, God een plan heeft met de wereld en woorden van soortgelijke
strekking. Geloof in waarden werd verwoord: medemenselijkheid, rechtvaardigheid, samen
delen en gelijkwaardigheid. De belijdenis in de drie-ene God werd aangehaald en de Geest
als de vlam van de liefde. De liefde als het meest belangrijk in het geloof, werd vaak genoemd.
Praktisch vertaalt zich dat naar: houden van je gezin, je vrienden én de mensen verder weg.
Maar ook de natuur en leefomgeving is onze naaste om goed voor te zorgen. En: “Van liefde
geven word je zelf gelukkig” en “Omdat Jezus ons lief heeft, kunnen we elkaar liefhebben”
Maar ook: je naaste liefhebben is soms best moeilijk! lemand zegt dat haar/zijn liefde ook de
natuur betreft, de natuur die kan verrassen en zoveel moois laat zien.

Als leefregel voor jezelf werd onder meer geschreven: openstaan voor andermans ideeén, niet
meteen klaar staan met kritiek, probeer elkaar aan te vullen en verantwoordelijk omgaan met
milieu.

Met elkaar hebben we zo iets verwoord van wat we zoeken, geloven en proberen waar te
maken.

Na de dienst smaakte de koffie en thee met zelfgebakken taarten van Hanneke de Graaf goed.
Het was even droog en twee aan twee of drie werd door Nieuw-Beerta gewandeld (of door de
kerk voor wie minder mobiel was) en vragen beantwoord. Dit kleine dorpje heeft beroemde en
bekende mensen voortgebracht: Aeilko Zijlker, grondlegger van de eerste Nederlandse
aardoliemaatschappij op Sumatra; de familie Ader woonde hier en oudste zoon Bas Jan,
conceptueel kunstenaar, werd hier geboren; ook ds. Engel Jan Struif werd hier geboren en
bezocht de lagere school. Ook werd er gestopt bij de huizen van zeer bekende
gemeenteleden. De laatste vraag onderweg bracht ons weer bij het thema van de dag: Hoe
luidt de Latijnse vertaling van het opschrift boven de kerkingang, bekend van een lied?
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